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KLOOSTER WITTEM

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN — Zondag vieren in Wittem

Eucharistievieringen op zondag: 9.00, 11.00, 18.00 uur - Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.
Op weekdagen (ma. t/m vr.): morgengebed: 8:00 uur; avondge- - Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of

bed: 18:00 uur (uitgezonderd op feestdagen); info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken
- Dinsdag en donderdag: morgengebed is met eucharistieviering. voor een pastoraal gesprek of om te biechten.

- Donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. - Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10;
Kerk en kapellen zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8.00 viering op zondagen en feestdagen € 25.

tot 18.15 uur; zaterdag tot 17.00 uur, zondag tot 18.45 uur.

Bijzondere vieringen in mei

e Zondag 4 mei: Amnesty-zondag. We ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor Maryia Kales-
nikava uit Wit-Rusland die al sinds 2020 onschuldig gevangen zit. Er zijn adresgegevens van haar be-
schikbaar zodat u haar een groet ter bemoediging kunt sturen. Na de viering van 11.00 uur kunt u bo-
vendien een brief tegen mensenrechtenschendingen ondertekenen aan de Amnesty-stand in Scala.

e Indeze viering van 4 mei, 11.00 uur doet Veere haar Eerste Heilige Communie.

e Zondagavond 4 mei: zoals altijd begint de gemeentelijke dodenherdenking op 4 mei met een oecume-
nische dienst in het klooster. Dit keer zal dat een ‘cantatedienst’ zijn, een viering met veel zang, ver-
zorgd door het kamerkoor ‘Tansparance’ onder leiding van dirigente Ute Jobes. De viering begint om
19.00 uur, waarna er (voor wie wil en kan) een stille tocht is naar het oorlogsmonument bij de Eyserlinde.
Hartelijk welkom! N.B. De gewone zondagse eucharistieviering van 18.00 uur vervalt op deze dag!

e Zondag 25 mei, 11.00 uur: in deze viering doet Milano zijn Eerste Heilige Communie.

e Zondag 25 mei: lona-viering om 17.00 uur in Scala, met liederen en gebeden van de oecumenische ge-
loofsgemeenschap op het Schotse eiland lona.

e Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag; we gedenken hoe Jezus voor het laatst verscheen aan zijn leer-
lingen en daarna naar zijn Vader in de hemel ging. Er is een eucharistieviering om 9.00 en 11.00 uur.

e Zaterdag 31 mei: Gerardusbedevaart uit Nijmegen en omgeving, met om 11.30 uur een eucharistievie-
ring en 15.00 uur een Gerardus-middagdienst. U bent welkom om zich bij deze vieringen aan te sluiten.

Elke donderdag, 12.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de Clemenskapel, voor vrede in de wereld.

Hemelvaartsdag

Na Pasen verschijnt Jezus gedurende veertig dagen regelmatig aan zijn leerlingen, zo vertelt de evangelist
Lucas. Op de veertigste dag, als Hij weer bij hen is, zegent Hij hen en verdwijnt dan naar de hemel. Een wolk
onttrekt Hem aan het gezicht. Maar niet nadat Hij hun de opdracht gegeven heeft om zijn werk voor te zet-
ten, met daarbij de belofte dat er een helper komt: de Heilige Geest. De komst van die Heilige Geest vieren
we tien dagen later: met Pinksteren. “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen”, zo begint een be-
kend hemelvaartslied. En zo is het ook. Wij kunnen in deze tijd niet meer zo veel met een ‘hemelvaart’. In
andere tijden had men er minder moeite mee; er zijn zowel in de Bijbel als in de traditie verschillende ver-
halen van hemelvaarten. Maar de boodschap van Jezus’ hemelvaart is duidelijk: wij moeten het werk van
Jezus voortzetten, maar we hoeven dat niet alleen te doen.

Week van de Nederlandse Missionaris: geloven in de ander

Op 31 mei — net op het randje van de maand — begint de Pinksteractie voor de Week van de

Nederlandse Missionaris. De WNM biedt financiéle steun aan Nederlandse missionarissen en

missionaire werkers die op allerlei plekken in de wereld strijden tegen onrecht en armoede. Dit

jaar gaat de aandacht uit naar Mirella van de Salm, die in Ghana werkt in een doveninstituut, en  week\e=
Marc van der Post, die sociaal en pastoraal werk doet in een arme volkswijk in Buenos Aires in ™"
Argentinié. De WNM biedt hen een kleine toelage, betaling van sociale premies en verzekeringen en af en
toe een vliegticket naar Nederland voor bezoek aan familie en vrienden. Een relatief kleine financiéle bij-
drage voor mensen zoals Mirella en Marc die geloven in de ander, vooral in de kleine kwetsbare medemens.
@ Met Pinksteren — dus pas in juni — is er een deurcollecte voor de Week van de Nederlandse Missionaris


http://www.kloosterwittem.nl/

Zingen met Maria

Aan het einde van Mariamaand mei is er gelegenheid om samen een uurtje Marialiederen te
zingen in de Kloosterkerk. De liederen worden afgewisseld met enkele gebeden en teksten
over Maria. U bent hartelijk welkom op woensdagmiddag 28 mei om 14.30 uur, of u nu goed
of slecht kunt zingen.

@ Tijjd: 14.30-15.30 uur. Opgave kan via de receptie van het klooster: tel. 043 450 1741 of via
www.kloosterwittem.nl/Agenda

Relikwie van Gerardus bij het beeld van Gerardus

Deze maand wordt er voor het beeld van de H. Gerardus in de Gerardusdevotiekapel een relikwie van Ge-
rardus geplaatst: een klein stukje bot van de heilige, gevat in een glazen omhulsel. De relikwie is al heel lang
in het bezit van het klooster, maar werd tot nu toe bewaard in een kluis en slechts af en toe tevoorschijn
gehaald. Zonde eigenlijk! Een relikwie is er om bekeken en eventueel even aangeraakt te worden. Daarom
is besloten om hem, in een nieuwe houder in de Gerarduskapel te plaatsen.

De ‘Vrienden van Klooster Wittem’ hebben een donatie gedaan om de houder te laten maken.

@ Op zaterdag 31 mei, tijdens de Gerardusbedevaart uit Nijmegen, zal de relikwie op zijn nieuwe plek wor-
den ingezegend, na de Eucharistieviering van 12.30 uur.

Opbrengst Vastenactie 2025

Tijdens de Veertigdagentijd stond er in Scala een giftenzuil ter ondersteuning van de Vastenactie. Deze ka-
tholieke hulporganisatie vroeg dit jaar aandacht voor vrouwen in Oeganda die met GFT-briketten milieu-
vriendelijker en goedkoper willen koken. De totale opbrengst in de giftenzuil samen met de speciale zon-
dagse collecte op 31 maart was € 1147,91. Hartelijk dank aan alle gevers, namens de Vastenactie.

Wandelingen

Vanuit het pelgrimsoord worden regelmatig allerlei soorten bezinnende of thematische wandelingen geor-

ganiseerd. Zo ook in de maand mei:

e Donderdag 8 mei: Kruisjesontdekkingstocht. Rondwandeling door de heuvels rondom Wittem langs
opvallende of verscholen kruisen en andere gedenkplekken, inclusief een ‘moordkruis’. De wandeling is
ongeveer 8 km en duurt van 13.30 tot 16.30 uur.

e Woensdag 14 mei: Horen-zien-zwijgen (stilte)wandeling. Als het Limburgse Heuvelland in de avond tot
rust komt, kunt u de zintuigen openzetten tijdens een stiltewandeling. We zien, horen, ruiken en voelen
in stilte wat we tegen komen en wisselen ervaringen uit. De groepswandeling is 4,5 km lang en duurt
van 19.30 tot 21.00 uur.

@ Beide wandelingen gaan over veldwegen en bospaden met soms hoogteverschillen. Dus stevig schoeisel is

gewenst. De kosten zijn € 3,00 per persoon. Graag van tevoren opgeven via de receptie of website.

‘ Kloosterboekwinkel Wittem

Van 20 april tot 20 mei is de Maand van de Bijbel. U vindt in de winkel een themahoek met
de bijbel in alle soorten en maten en voor jong en oud!

In mei ontvangen veel kinderen hun Eerste Communie of H. Vormsel. Er is een themahoek
met passende boeken en geschenkboeken voor de jeugd.

Nederland viert deze maand 80 jaar bevrijding. De winkel heeft veel bijzondere uitgaven
rondom oorlog en bevrijding.

Noteer alvast: Op zaterdag 7 juni — pinksterzaterdag - zal Leo Fijen, bekend van verschillen-
de religieuze tv-programma’s, de jaarlijkse Pinksterlezing houden. De lezing start om 14.00 uur. Het is al
mogelijk om kaartjes te reserveren via www.kloosterwittem.nl/Agenda of tel. 043-4501741. Prijs: € 10,-

Wereldwinkel Wittem geeft in mei 10% korting op alle sieraden: colliers, armbanden, oorbellen, hanger-
tjes, afkomstig uit verschillende landen van de wereld.

De kloosterboekwinkel is 7 dagen per week open van 9.00 tot 17.00 uur. Via de webshop
www.kloosterboekwinkelwittem.nl kunt U wekelijks de nieuwste uitgaves zien!

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681


http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda%20of%20tel.%20043-4501741

